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Veurveurwoord van de Veurige Veurzitter
Mee un bezwaord hart deej ik mun laotste 
veurwoord in het digitaole buukske, dat 
in november 2021 verscheen. Daorin wier 
aongekondigd, dat Gerrie en Frans Bolder 
ut, nao meer as veertig jaor, nie meer 
zaoge zitte om hun schouwers onder de 
orgaonisaossie van de Hots-Knots-Rit te 
zette. 

De Prakkezeerkermissie, die veule jaore 
un hechte (vrienden)groep vurmde heet, 
meermaols, schrikkeluk  hun best gedaon 
om ut gruupke uit te breije, maor dè hielp 
gin moer. Ut bleef bij vaoge toezegginge, 
maor dur waor gin mens, die de kar wilde 
gaon trekke. Ut besluit om ut spulleke op 
te heffen waor daorvan ut gevolg.

Naodat de stekker uit AC. De Hertogrijders 
(dus ôk uit de HKR) waor getrokke zijn  
dur alsnog un paor boeren en durskus   
opgestaon, die opnieuw de “rit der ritten” 
uit de motteballe wilde haole. Ze hebbe 
me nou gezeet alsda ze dur helemaol klaor 
veur zijn en da ze un keigave 68e editie van 
de HKR zulle presenteere. Ik wens ze daor-
mee alle succes.  
 

Ik hoop stillekus asda de deelnemers weinig zulle merruke van alle veranderinge, want da zou betekene da 
wij ut nog nie zo slecht gedaon hebbe en da zij, die nieuwe club, die gruuntjes om ut maor zo te zegge,  
ut vergimmes goed hebbe aongepakt. As ut waor is, en waorom zou da nie zo zijn, dat un aontal oud  
winnaors, onder leiding van ut superkènon Ad, de prakkezeerders zijn van deez rit, dan wordt ut rije van  
de rit un waor feesje. In deez jaor: 2024, is de olympiese gedachte van “deelneme is mooier dan winne” 
zekers te weete un verrekus mooi stukske gedachtegoed.

Ik heb ut ze nie persôônluk gevraogd, maor ik ben dur zeker van dèt de “ouwe prakkezeerkermissie” hullie 
jonge collega’s heel veul succes toewenst. T’is best un hele klus om alles in goeie baone te leije, maor ze 
moete maor aon vruuger denke, toen ze zelluf nog deelnemur waore. Gerrie en ik sluite ons gêre bij deze 
woorde aon en hope bovendien asda de hele  
organisaossie op rullekes zal verlôôpe.

Veur jullie allen: un fijne Hots-Knots-Rit gewenst en een Carnaval wat blèft plekke.

Frans Bolder

Opperprakkezeerkèl (1980- 2023) 

OPENINGSTIJDEN:
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 17:30.
Zondag vanaf 17:00. Woensdag alleen het Eetcafé geopend.



Veurwoord van de Neie Veurzitter
Toen ik begin 2023 mijn vetlederen medailles uit het vet haalde om ze te tellen waren het er 44!  
En dat aantal zou niet meer groeien wat de HotsKnotsrit was bezweken. Dat stond in de krant dus dan 
klopte het. Toch? Nee…

De herstart is aanstaande door allerlei toevalligheden.
Next-best is natuurlijk De Reutemeteutrit en ik reed mee.  
Keileuk maar wel anders… Een week later op Carnavalszaterdag 
hingen Bram, Pelle Gijs en Jeroen een manshoge vetlederen  
medaille aan de hekken bij de Sint Jan. En ze werden daarop 
aangesproken door een toevallige bezoeker uit Deventer(!) die 
wel eens wilde weten waar dat op sloeg. Hij filmde het verhaal 
van de 4 HotsKnotsers, zette het op Facebook en dat werd  
gelezen. Ik kreeg er een tip over van iemand die ik bij de  
Reutemeteutrit trof en reageerde op dit bericht; zouden er  
misschien meer enthousiastelingen zijn die hun schouders  
wilden zetten onder de weder-organisatie van de HKR?  
Ik bleek niet de enige die daar aan mee wilde werken.

We zochten contact met nog meer HotsKnots-vedetten en 
gingen op bezoek bij Hans van de Ven, u weet wel, die van die 
prachtige maar oh zo hoofdbrekens kostende tekeningen. Hij 
legde uit waarom de HKR niet meer ging. Er waren om allerlei 
redenen: te weinig vrijwilligers, ondersteunende vereniging 
Hertogrijders opgeheven, geen uitzetters, geen tekenaar, geen 
adressenbestand, weggevallen kennis van zaken en, niet onbelangrijk, ook geen geld. Dus niet getreurd en 
aan de slag!

Samen met een veelvuldig winnaar van de HKR, Ad Verhulst om de tafel. Laat hij nou ook een heel goed 
rituitzetter zijn! Door oproepen of facebook en via-via zijn er ongeveer 40 vrijwilligers bezig met de 
 herrijzenis van de HKR 2024. De namen van die vrijwilligers elders in dit magazine. En dat bezig zijn:  
al sinds meer dan een half jaar zijn ze superactief aan de ACHTENZESTIGSTE!

We richtten een stichting op, ontwierpen een website en een logo, hebben een secretariaat en - valt  
tegenwoordig niet mee - een bankrekening. De vroegere organisatie werkte hartelijk mee en zo kregen  
we hun URL, de legendarische inmiddels 70 jaar oude wisselemmer en kregen we de stans waarmee de 
vetlederen medailles worden gemaakt. De organisatiemotor kon worden gestart, maar is toch lastig zonder 
geld op de bank! Enkele vrijwilligers verstrekten leningen en gelukkig zijn er inmiddels ook betalende  
vrienden en sponsoren. Kortom: De organisatie ligt op stoom.

Dat klinkt makkelijk, maar dat was het niet (altijd)!
Het HotsKnots Magazine (ik noem het zelf nog steeds bûûkske en sommige vrijwilligers met historisch  
besef: Publiêque) heeft u in handen. Lees het, word vriend en SCHRIJF U IN! En verkneukel u op een  
mooie start van Oeteldonk 2024. Oeteldonk blèft plèkke. Inmiddels BLÈFT DE HOTSKNOTSRIT ÔK PÈKKE. 
Dank zij ons onvolprezen vrijwilligerslegioen!

Xie u aan de start!

 

Rob van Boxtel

1954 Jan Houtman Lou Merkx

1955 Lou Merkx Jan Houtman

1956 H. Mierlo Daddy Stibbe

1957 Daddy Stibbe

1958 R. Braun F. Sweegers

1959 D. den Hollander  B. den Hollander

1960 Daddy Stibbe Ans  Stibbe

1961 C. Kuijs Mevr. Kuijs

1962 Jac Peskens Bep de Wijs

1963 Th. Schuurbiers F. Schuurbiers

1964 Ad de Wijs Ad Haans

1965 A. Zwaaf Mevr. S. Zwaaf

1966 Jan van de Wiel Jan van Mierlo

1967 André Goesten Mevr. Goesten

1968 Jan van de Wiel Jan van Mierlo

1969 Marcel Verbunt Mevr. J. Verbunt

1970 Jan van de Wiel Jan van Mierlo

1971 Piet Sweep Henny Sweep

1972 Carel Foolen M. v.d. Westelaken

1973 Pete Hak  Eric Hak

1974 Jan-Hein de Rooy Mieke van Esch

1975 Jan van de Wiel Jan van Mierlo

1976 Fred Hak Bert van Koenen

1977 Jan-Hein de Rooy Mieke van Esch

1978 Ad Verhulst Theo van Weert

1979 Jan van de Wiel Jan van Mierlo

1980 Ad Verhulst Theo van Weert

1981 Ad Verhulst Theo van Weert

1982 Ad Verhulst Theo van Weert

1983 Ad Verhulst Theo van Weert

1984 Fred Hak Yvon Hak

1985 Jan-Hein de Rooy Mieke de Rooy 

1986 Fred Hak Yvon Hak

1987  Wim van Mossel Koen van Mossel

1988 Wim van Mossel Koen van Mossel

1989 Marc van Heumen Jan Woerdman

1990 Wim van Mossel Paul van Mossel

1991 Peter Hak Eric Hak

1992 Fred Hak Yvon Hak

1993 Henk Vugts Inge Vugts

1994 Albert v.d. Wiel Harrie v.d. Wiel

1995 Ben v.d. Velden Wim Guerain

1996 Wim van Aart Hans v.d. Hoek

1997 Fred Hak Yvon Hak

1998 Tom Hak Leo Bruijstens

1999 Anita Hak Tom Hak

2000 Ton Schraven Stijn Schraven

2001 Tom Hak Leo Bruijstens

2002 Nico Pol Kees Willemse

2003 Pieter de Zeeuw Alex Scholts

2004 Dré van Gerwen Eric van Gerwen

2005 Lenneke Hak Jasmijn  Bruijstens

2006 Lex van den Engh Paul Leenders

2007 Stijn Schraven Ton Schraven

2008 Fred Hak Yvon Hak

2009 Fred Hak Yvon Hak

2010 Theo Schelle Yvonne Schelle

2011 Leo Bruijstens Tom Hak

2012 Henk van Pelt R. Verhoeven

2013 P. van Rossum J. van Kessel

2014 P. van Rossum J. van Kessel

2015 Theo Schelle Yvonne Schelle

2016 Lex van den Engh Paul Leenders

2017 Liesbeth van den Berg Mieke Hardenbol

2018 Ad Verhulst Theo van Weert

2019 Stan Hegt Hans van Gog

2020 Ad Verhulst Theo van Weert

Veuraonrijders sinds 1954



Veurwoord van de Burgervaojer

Lieve Oeteldonkers,

Ut is nie dè ik dol ben op autokus, ok nie dè ik eiges zèllevers ooit haj meegedaon,  
ok nie dè ik dol ben op puzzelkus maor ik vein ut wel vergimmes mooi dè d’n Hotsknotsrit 
weer terug is op ut Oeteldonkse program.

Un evenement dè al zô lang meegaot en veurziet in unne behoefte, mag tog nooit  
verlore gaon!

Hulde veur hen die ut wir haje opgepakt, gullie mag trots op oew eige zijn!

Veul info was verdweene dus gullie moest wir op 0 beginne en dan gaot ut deez jaor tog 
gebeure. Ik vein ut vergimmes mooi en gullie maoke d’r veul Oeteldonkers blij mee.

En dan ut teemao van deez jaor, Hotsknotsrit blèft plekke. Hoe komde d’r op?

Knap bedocht hoor, en ge kunt ‘r wir heul veul kante meej op. En nou maor hope dè d’n 
Hotsknotsrit op tèd gestart ken worre deur ondergetekende, de hôôggewaordeerde,  
intelektigente, woest aontrekkelikke, en veural zeer bescheide Peer vaan den Muggen- 
heuvel tot den Bobberd.

Ik beduul as de deelnemers blijve plèkke gaot ut natuurlik himmaol mis, maor ik denk  
dè’t’t uiteindelik ammaol wel los gaot lôpe.

Ut gaot deur!!

Ik wens de orgaonisaosie en alle deelnemers veul plezier bij alle veurbereidinge en  
ge wit’t,

 
Affeseer want ut is zô woensdagmèrrege,
 
Peer vaan den Muggenheuvel tot den Bobberd 
Burgervaojer van Oeteldonk

Bestuur 
 Rob van Boxtel
 Ad Verhulst 
 Linda Bekkers
 Gerard van Kaathoven
Prakkerzeerkermissie 
 Ad Verhulst
 Lex van den Engh
 Theo Schelle
 Yvonne Schelle-Melis
 Eus Hes
 Willem van Aart
 Antoinette Janssen
Rekenkamer 
 Marco van Asten
 Ruben Venneker
 Anne-Mieke Bannink
 Ineke van den Berg
 Jan van den Berg
 Ingrid Huibers
 Karin van Aart 
 

Start en Rit 
 Ad Netten
 Martijne van Asten-Laane
 Rob Kouwenberg
 Robert Overbosch
 Jan van den Berg
 Rogier Overvliet
 Peter van Asten
 Ingrid Huibers
 Ingrid Thijssen
 Ton Tonino
 Maarten Thijssen
 Marianne Schipper
 Mieke Sanders
 Wilma van Steen
 Gerard van Kaathoven
 Willem van Aart
 Bernadette van Beurden
Financiën
 Gerard van Kaathoven

Secretariaat
 Linda Bekkers
Jury 
 Antoinette Janssen
 Heinz van der Heijden
 Guus Ong
 Fabia van Kaathoven 
Communicatie 
 Rob van Boxtel
 Ruben Venneker
 Bernadette van Beurden
 Geert van Stokkum
 Ad Netten
 Marco van Asten
 Martine Peters
Sponsorcommissie 
 Henk van Pelt
 Lex van den Engh
 Frans de Kok

Vrienden van Hans Peters….
 ….wensen u een succesvolle HotsKnotsRit toe!

 
Hans overleed in 2015 in de nacht van carnavals-
zondag op maandag. De zaterdag daarvoor werd 
hij 14e in het algemeen klassement en 3e in het 
versieringsklassement. Hij was een van  
de grootste HotsKnotsRit-fans van de afgelopen 
70 jaar. Hans was een rasechte Bosschenaar  
en Carnavalsfan. 
 

Vanaf stipt 2 januari werd zijn woonkamer omgebouwd tot een werkplaats. Er werd heftig 
gewerkt aan de versiering van zijn wagen terwijl in de woonkamer carnavalsmuziek door de 
luidspeakers schalde. Omdat Hans in Alphen aan den Rijn woonde had dat versieren zo zijn 
beperkingen. De hele versiering moest in de wagen worden gestouwd en in Oeteldonk worden 
opgebouwd. Dat hij zelf niet meer in Den Bosch woonde maar vanwege zijn werk verhuisd was 
naar de randstad was een pijnpunt!

Heilig doel voor hem was op z’n minst een plaats bij de eerste 11 te verwerven, de beste te zijn 
in het clubke ‘Ins Int Jaor’ en hoe dan ook een HotsKnotsBeeldje te winnen. En dat laatste lukte 
hem in ieder geval bijna altijd. Niet alleen de HotsKnotsRit was zijn passie maar ook Den Bosch 
en Carnaval.

Hans stierf in het hartje van Den Bosch aan de voet van de Sint Jan. We missen hem!
 
“Vrienden van Hans” is hoofdsponsor van de HotsKnotsRit en bestaat uit vrienden van Hans.

Medemogelijkheidmakers:



Het EMMER project 
Doel: 

• Gewicht verminderen door de voet uit te hollen
• Namenring bijmaken 
• Stootring bijmaken 

• Naamplaatjes bijmaken, restaureren en/of vervangen

Stap 1

  Gewicht: voet demonteren, daarbij ontdekt dat de innerlijke bevestigingsplaat van vezelplaat is.  
Deze begint de verpulveren en de schroefgaten lubberen uit.  

Deze plaat vervangen voor een, hoogwaardig verlijmde, multiplex ring.

Stap 2

Vervolgens een ring voor naamplaatjes toevoegen en een stootrand maken.

Hopelijk kunnen de  
winnaars van de 68e  
HotsKnotsRit weer  

met een mooie emmer 
naar huis.

Links een foto van de 
emmer. Op de foto rechts 
is Willem van Aart aan het 

werk op zijn draaibank.



Volgens ‘Ons Vader’ is Carnaval in Oeteldonk weer compleet!
Wij van “Ons Vader” krijge traonen in onze ooge as we terug denke aon de jaore dat de 
HotsKnotsRit werd verreje.

We laten veur ons eige nog efkes een deel van onze historie met de HotsKnotsRit de revu 
passere en denken dan in ut bezonder aan onze goude rit in 2003, aon ut jaor 2019 toen we 
ut 6x11e jubileum hadden. Maor ôk aon 2020, da was veur Ons Vader, de durskes en de 
jonge generaosie heel speciaal. Wa un succes was da, nie beseffende da ut veurlopig de 
laotste keer was. Was de HotsKnotsRit nao de 67e keer méé pensioen gegaon? Had de  
pensionering ôk vat op de HotsKnotsRit? Ons Vader hoopte van nie, maor we waore ur  
de afgelope drie jaor echt wel bang veur. 
 
Um het leed te verzachte hadden de jonkies un alternatief bedacht veur de HotsKnotsRit. 
Un HotsKnotsRit via Teams of Zoom of hoe ut ôk heet. Laote we eerlijk zijn, hoe goed ôk  
bedoeld, da is ut toch nie. Nie bij de Parade mee de vursierde auto mee een biertje. Ons 
Vader is eerlijk, we hebbe op ons kussen zachjes ligge huile.

Maor Ons Vader bestaot nie uit doemdenkers, we hebbe  
altijd un positieve benaodering gehad en da is gin nep 
nieuws. We hebbe altijd geloofd dat HotsKnotsRit als een 
schôône slaopster us goed wakker gekust moest worde.  
En da hebben ze gedaon. En zie, de HotsKnotsRit is weer 
hartstikke levend. Niks pensioen, niks stoppe, maor  
volop aon de bak. De HotsKnotsRit is weer in Oeteldonk, 
Ons Vader is weer blij, vuult z’n eige weer jong en ur wordt 
weer geprakkeseerd over de versiering en waor is ut reglement?   
Ons Vader is weer in training veur de rit. 

Houdoe, we zien oe op 10 fibberoewaorie 2024!
Ons Vader.

Frans bedankt! 
 
Wie HotsKnotsRit in Oeteldonk zegt, 
zegt Frans Bolder. Frans was meer 
dan 40 jaar de drijvende kracht in 
de organisatie van de HotsKnotRit. 
Hij was voorzitter van de A.C. de 
Hertogrijders en van het Emmer 
Genootschap Oeteldonk (E.G.O.). 
Onder zijn bezielende leiding is de 
HotsKnotsRits een begrip geworden 
in Oeteldonk. Al in de zomer werd 
begonnen met de voorbereidingen 
om op de zaterdag voor Carnaval dit 
geweldige evenement te hebben. 
 
Het uitzetten van de route, het  
maken van de oriëntatiepunten en 
het bepalen van de uitslag werd 
altijd met groot enthousiasme voor 
de HotsKnots-ers gedaan. Alle (oud) 
deelnemers aan de HotsKnotsRit 
zijn veel dank verschuldigd aan 
Frans voor zijn tomeloze inzet. Met 
Frans bedanken we natuurlijk ook 
zijn vrouw Gerrie en alle anderen 
die zich zo lang met passie hebben 
ingezet voor de HotsKnotsRit in 
Oeteldonk.

Alex Scholts, lid van Ons Vader.



Van de 67 verreden HotsKnotsritten was 
Fred Hak er 59 keer bij. Daarmee is hij  
waarschijnlijk de meest ervaren HotsKnots-
deelnemer. Hieronder zijn herinneringen aan 
de legendarische HotsKnotsRit.

Als klein menneke mocht ik al mee op de 
achterbank bij mijn ouders. Voor het eerst in 
1962, de negende editie van de HotsKnots-
Rit. Veel herinnering heb ik daar niet meer 
aan, wel weet ik dat we toen meer dan nu 
buiten Oeteldonk reden: Den Dungen en Sint 
Michielsgestel waren dorpen waar de route 
doorheen liep. Vanaf het moment dat ik mijn 
rijbewijs had vond ik het tijd worden zelf in 
te schrijven. Eens kijken of ik het beter kon 
dan mijn ouders!  
 
Dat ging niet verkeerd. In 1969 reed ik met 
de Kever van mijn moeder samen met  
Albert van de Wiel naar de 4e prijs. Het jaar 
erop strandden we op de meest ondankbare 
plaats (12e), maar dat weerhield Albert er 
niet van zijn hart te verpanden aan de HKR. 
Hij is nog steeds deelnemer, genavigeerd 
door broer Harry. De jaren erna was ik op 
pad met vriend Bert van Coenen. Vooral de 
editie van 1974 was een gedenkwaardige: 
een looptocht door de stad omdat de  
benzine vanwege de oliecrisis op de bon 
was. Bestuurder en navigator zaten met  

een touwtje en een loodje aan elkaar vast- 
geketend. Dat loodje heb ik nog!
In 1976 was het eindelijk raak: de wissel- 
emmer mocht voor een jaar mee naar huis! 
Daarmee was ik niet de eerste in de  
familie die de HotsKnotsrit won: vader Peter 
en broer Eric hadden dat in 1973 al gedaan. 
Het was de eerste van in totaal maar liefst  
14 overwinningen van één van de Hakken!
 
In de eerste helft van de jaren 70 was ook 
carnavalsorkest Daktari Fanfari ontstaan.  
Een klein orkestje toen nog, waarvan de 
meeste leden ook al enige tijd meereden 
met de HotsKnotsrit. Zoals Frans en Jan 
Willemse, Janhein en Mieke de Rooij, Eduard 
en Paul de Nijs, Tom, Eric, Fred en Yvon Hak. 
Wat lag er meer voor de hand dan dat  
we onze muziekinstrumenten in onze Hots-
karren laadden? In die jaren had de start 
plaats op de Veemarkt en ik herinner me nog 
goed dat we daar met wat al dan niet valse 
noten de deelnemers opgewarmd hebben. 

Vanaf toen hebben we ook vele jaren muziek 
gemaakt bij de feestelijke prijsuitreiking in 
de kelders van Central.
 
Vanaf 1978 was (en is nog steeds) echtgenote 
Yvon mijn vaste HotsKnots-navigator. We 
klasseerden ons ieder jaar bij de eerste 11, 

wonnen dus steeds zo’n felbegeerd beeldje, 
maar de hoofdprijs was voor ons in 1984 en 
1986. In ’91 pakten Peter en Eric Hak weer 
de 1e plaats; wij volgden hen op in ’92. 
Die prijsuitreikingen waren altijd een feest. 
Hoe spannend was het niet, als je dacht dat 
je een beetje goed gereden had, op welke 
plaats je geëindigd was en of je met een prijs 
naar huis zou gaan? Vaak vergeleken we bij 
de finish al onze controles met die van  
bevriende concurrenten en probeerden  
we de organisatie al wat oplossingen te 
ontfutselen. ’s Avonds was vroeger voor de 
uitreiking van de wisselemmer zelfs de Prins 
aanwezig; later kwam Peer van den  
Muggenheuvel dat doen. Stiekem vonden 
we dat leuker, want die was wat minder  
formeel, wat grappiger en wat welbespraakter.  

Overigens ontvingen we in de loop van de 
jaren van de Peer (of eigenlijk twee Peren) 
diverse Oeteldonkse onderscheidingen. 
Vader Peter bij zijn laatste deelname aan de 
HotsKnotsrit, ikzelf (lang geleden) omdat 
ik 22 keer achtereen bij de eerste 11 was 
geëindigd, later nog een keer voor 55 deel-
names en Yvon een paar jaar geleden voor 
44 deelnames. Andere onderscheidingen 
binnen de Hakkenfamilie waren de “Vetleren 
met de zilveren emmer” van de organisatie: 
in verschillende jaren werd deze Peter, mij  

 
en Tom opgespeld voor 44 keer deelnemen. 
Maar dit even tussendoor. 

Want als we het over het palmares van de 
Hakken hebben, zijn we nog lang niet  
uitgepraat. De jaren ’97, ’98 en ’99 waren 
bijzonder succesvol. Eerst pakte ik met Yvon 
mijn vijfde overwinning, het jaar erop greep 
Tom de macht samen met Leo Bruijstens en 
een jaar later deed hij dat nogmaals, nu met 
zijn vrouw Anita. En in 2001 was opnieuw de 
overwinning voor Tom en Leo. 

Daarmee was, na 48 HotsKnotsritten, het 
aantal Hak-overwinningen opgelopen tot 10. 
Zou er nog een 11e komen en zo ja, wie zou 
die op zijn naam schrijven? Inmiddels namen 
wij onze kinderen mee op de achterbank (zo 
had ik het tenslotte ook geleerd) om ze het 
HotsKnots-virus bij te brengen. Dochter Len-
neke had samen met Yvon in 1992 al  
een speciale HotsKnots-zomereditie  
meegemaakt: een looptocht ter gelegenheid 
van de viering van 110 jaar Oeteldonk.  
En gewonnen! In 2004 maakte zij haar  
opwachting als deelnemer, samen met Jolien 
Hak (inderdaad, dochter van Tom en Anita) 
en Jasmijn en Lisanne Bruijstens (inderdaad, 
dochters van Leo en Ria). Het was een jaar 
om erin te komen, want in 2005 pakten zij, 

Herinneringen aan 59 HotsKnotsRitten



als eerste damesequipe ooit, de hoofdprijs. 
Inmiddels speelde de route van de rit zich 
voornamelijk binnen de grenzen van  
Oeteldonk af. Compact, maar niet helemaal 
ideaal. Al die woonstraatjes met veel  
geparkeerde auto’s, stilstaande deelnemers 
om de ieder jaar weer fantastische tekeningen 
van Hans van de Ven te ontleden, dat alles 
maakt het er niet makkelijker op om nog 
even terug te rijden als je nog iets wilt  
uitzoeken. En dan rijden wij nog bijna  
vooraan in de meute! Maar de lol is er niet 
minder om. Net als bij de tussenstop in de 
Lachende Vis in Oud-Empel. Even bijkletsen, 
iets drinken en je krachten meten bij weer 
zo’n onmogelijk spelleke. 

In 2008 had ik bijna de neiging de rit  
vroegtijdig te beëindigen. Voor de rust liep 
het al niet lekker, ik vond dat er een paar 
foutjes in zaten, we verloren nogal wat tijd, 
kortom: ik baalde. “Stel je niet aan,” zei 
Yvon. “Natuurlijk gaan we gewoon door!” 
Gelukkig maar, want na de rust ging het  
beter. Zo goed zelfs, dat we aan het eind van 
de avond de emmer en onze 6e overwinning 
te pakken hadden! In mijn verslag van die 
editie voor het volgende HotsKnotsbuukske 
had ik een aantal tips voor de deelnemers 
meegenomen. Een ervan was: bestudeer in 
de pauze het tweede deel van de route- 
beschrijving. Je kunt dan vast de betekenis 
van de lastige oriëntatiepunten in je  
woordenboek opzoeken. Natuurlijk speelde 
de organisatie hierop in door het volgende 
jaar het tweede deel pas bij vertrek van de 
rust uit te reiken! Voor ons had dat geen  
nadelige gevolgen, want ook de editie van 
2009 schreven we op onze naam. In totaal  
7 HotsKnots-overwinningen, niet slecht. En 
de 14e voor een Hak-equipe liet ook niet al 
te lang op zich wachten, want in 2011 gingen 

Tom en Leo er weer met de hoofdprijs  
vandoor. De jaren erna lieten we soms wel 
eens een steekje vallen en haalden we niet 
altijd een plek bij de eerste 11. Maar in de 
tot nu toe laatste editie, die van 2020,  
werden we weer netjes 11e. Dat geeft hoop 
voor de volgende! 

Dank aan de organisatie door de jaren heen 
voor zo veel mooie HotsKnotsritten.  
Speciale dank ook aan Frans en Gerrie  
Bolder, die minimaal hun halve leven gewijd 
hebben aan het succesvol maken én houden 
van dit grootse evenement. En dank aan  
hun hele crew, die hen hierbij meer dan  
enthousiast ondersteunde.
 
Tot slot: heel veel succes aan de nieuwe  
organisatie, die op zaterdag 10 februari de 
68e HotsKnotsrit van start laat gaan. Dat er 
nog maar vele mogen volgen!
Fred Hak

Laatste HotsKnotsRit op 22 februari 2020!
Bijna 4 jaar geleden hebben wij de 67e HotsKnotsRit met als thema Ut schrikkeluk Groots 
Hots Knots Sirkus gewonnen. Met de prachtige wisselemmer mochten we daarom een 
jaar lang pronken, dachten we toen. Vanwege corona en organisatie-problemen leek het 
er lang op dat wij de laatste winnaars zouden zijn. Gelukkig wordt de sinds 1954 bestaande 
HotsKnots traditie voortgezet door een enthousiast team vrijwilligers. 2024 is net als 2020 
een schrikkeljaar. 

Aan de HotsKnotsRit hebben we in totaal 9 keer meegedaan. 
Van 1978 tot en met 1983 zes keer en van 2018 tot en met 
2020 drie keer. Op basis van het thema werd door Theo,  
de creatieveling van ons twee, een schetsontwerp gemaakt 
en dan waren we toch wel een week bezig om onze  
HotsKnotskar versierd te krijgen. We wilden graag al wat 
bonuspunten hebben voor de rit startte, ter compensatie 
van de te maken fouten. Ook probeerden we elk jaar een 
gooi te doen naar de prijzen voor de mooist versierde auto’s. 
Op de foto’s staan een paar van onze HotsKnotskarren. De 
foto’s zijn niet allemaal even duidelijk, maar geven wel een 
beeld. 
 
Het was ieder jaar genieten van de door Frans Bolder en zijn 
prakkezeerkermissie bedachte vallen. Achterin onze auto 
hadden we een opzoekteam. In de 70-er en 80-er jaren nog  
met de 3-delige Dikke van Dale op de achterbank en in deze 
eeuw moest Mr. Google ons verder helpen. Dan nog hadden 
we uitgebreide discussies in de auto over wat de prakkezeer- 
kermissie nou precies bedoeld zou hebben. Iedere keer 
weer leuk om mee bezig te zijn. ’s Avonds in Central was  
het dan meestal lang wachten op de uitslag. Zeker als je  
benieuwd bent hoe je het er van af hebt gebracht. 
 
In de 2024-editie van de HotsKnotsRit wensen wij alle  
deelnemers veel succes en een mooie dag toe. En veel  
inspiratie en werklust om de auto versierd te krijgen.

Ad Verhulst en Theo van Weert

Alle foto’s van de 67e HotsKnotsRit vinden jullie terug
op onze site www.hotsknotsrit.nl/fotos. Veel kijkplezier!

1982

1983

2018

2019





 bestellen (zolang de voorraad strekt) en worden dan bij het  
 ophalen van de controlekaart afgegeven.
Paling in een emmer snot: Als het zo glad is als paling in een emmer snot en er zou  
 zoveel ijs en sneeuw liggen, dat het meer slibberen wordt dan 
  rijden, dan lopen de deelnemers de kans dat de HotsKnotsRit 
  moet worden afgelast. Als dat gebeurt, krijgen de deelnemers  
 hun inschrijfgeld niet terug maar wordt het als vooruitbetaling  
 van het inschrijfgeld voor de HotsKnotsRit 2025 beschouwd.
Let op lieve Durskus Om zoveel mogelijk gelijke kansen tussen deelnemende  
 durskus-ékieps te waarborgen vindt de organisatie het  
 belangrijk na te gaan of een durskus¬equipes inderdaad de  
 gehele rit uitsluitend uit durskus (dames-meisjes) bestaat.   
 Hierop zal controle plaatsvinden. Indien de organisatie vindt  
 dat een deelnemende auto niet de juiste “samenstelling”   
 heeft, dan worden de betreffende inschrijvers niet in het  
 speciale durskus-klassement opgenomen.
Clubkes: Een clubke kan gevormd te worden door tenminste 3 en ten  
 hoogste 5 individueel ingeschreven ékiepes. Indien meer dan  
 5 ékieps zich voor een clubke inschrijven heeft de organisatie  
 het recht het clubke te splitsen onder dezelfde naam onder  
 toevoeging van een volgnummer. De beste 3 ékieps van een  
 clubke dingen mee voort de clubkesprijs.
Toplocatie voor de  
HotsKnotsPrijsuitreiking: De finish bevindt zich in de Gregoriussingel. Daar levert u uw  
 controlekaart in. Parkeer daarna uw auto en ga snel naar   
 Podium Azijnfabriek, Triniteitstraat 19 te Oeteldonk in  
 afwachting van de uitslag en prijsuitreiking.

     Anders dan anders!

Hieronder een opsomming van zaken die bij de HotsKnotsRit 2024 anders dan anders zijn!

Start:  U dient uw controlekaart op te halen bijHockeyclub  
 ’s-Hertogenbosch Oosterplasweg 35, Oeteldonk.  Het exacte  
 tijdstip waarop u dit dient te doen is te lezen op onze website  
 vanaf 7 februari 2024. Wij adviseren u eerder naar de hockey- 
 club te komen. U bent welkom vanaf 10:00 uur. Er is voor een  
 gezellige ambiance gezorgd. Dan naar de Parade rijden. Daar  
 krijgt u meer dan voldoende tijd voor. U dient zich op de  
 Parade op volgorde van startnummer op te stellen.
Finish: Laatste controlepost in de Gregoriuslaan. Hier levert u uw 
 controlekaart in. 
Nakaarten: Parkeer na uw finish en we zien u daarna in Podium  
 Azijnfabriek, Triniteitsstraat 19 te Oeteldonk.
Uitslag en prijsuitreiking: Podium Azijnfabriek
Prijsuitreiking: De priijsuitreiking vindt plaats om 18:00 uur.
Organisatie: Personen die de HotsKnotsRit mee organiseren, maar geen  
 zitting hebben in de Prakkezeerkermissie (de uitzetters dus)  
 kunnen ook deelnemen aan de HotsKnotsRit.
De startlocatie:  In 2024 wordt de start anders georganiseerd dan in  
 voorafgaande jaren. Het startbureau is gevestigd bij de  
 Hockeyclub ’s-Hertogenbosch Oosterplasweg 35, Oeteldonk.  
 Op de website wordt vermeld hoe laat u daar uw controle-  
 kaart kunt ophalen. De organisatie kan u verzoeken een  
 identiteitsbewijs en/of rijbewijs te tonen. Na ontvangst van de  
 controlekaart dient u direct naar de Start op de Parade te  
 rijden.
Procedure Parade: Hier meldt u zich bij onze verkeersregelaars. Deze zijn  
 herkenbaar aan oranje hesjes. De verkeersregelaar geeft u 
  aanrijd-/parkeerinstructies. Aanwijzingen door onze  
 medewerkers gegeven dienen onverwijld te worden  
 opgevolgd. Laat auto’s met een eerdere starttijd passeren.  
 Op instructie van onze verkeersregelaars langzaam oprijden  
 (via Papenhulst en de Choorstraat) naar de Parade. U heeft  
 misschien nog tijd om, stapvoets rijdend?, uw versiering te 
  fatsoeneren. 
Begin HKRit: De HKRit begint nadat u de routebeschrijving heeft ontvangen  
 op de Parade en de start gepasseerd bent.
Vetleren medailles: Vetleren medailles worden in een beperkte hoeveelheid  
 aangemaakt. Iedere ékiep ontvangt 2 gratis Vetleren  
 medailles. Extra Vetleren medailles zijn bij inschrijving te   

Geen 18, geen alcohol.



Bepaling van het klassement en winnaars van de HotsKnotsRit en prijzen

In 2024 kennen we in vijf groepen prijzen toe, te weten:
Algemeen klassement, 

Nie-Kenonne, 
Durskus, 

Carnavalsclubteams, 
Versierdersprijzen.

Algemeen winnaar
De algemeen winnaar wordt de ékiep, die de rit volbrengt met de minste strafpunten,  
ongeacht in welke klasse wordt ingeschreven. Deze ékiep mag maximaal een jaar de  
wisselbeker op de schoorsteenmantel zetten. Deze moet op eerste aanzeggen van de  
organisatie worden ingeleverd voor de winnaar van het volgende editie.
Aan de eerste drie en de ellufde geklasseerde worden twee prijs-beeldjes uitgereikt.  
De vierde tot en met de tiende geklasseerde ontvangt één beeldje.

Nie-Kenonne
Van de Nie-Kenonne, die niet bij de eerste elluf zijn geëindigd wordt een tweede klassement 
gemaakt aan de hand van de behaalde strafpunten. Aan de eerste drie en de elfde  
geklasseerde worden twee prijsbeeldjes uitgereikt. De vierde tot en met de tiende  
geklasseerde ontvangt één beeldje.

DurskusPrijs
Aan de eerste drie en de ellufde geklasseerde durskus-ékieps worden twee beeldjes uitgereikt.

Hots-Knots-Clubkeswisselprijs
De strafpunten van de drie hoogst geklasseerde ékiepes, die het clubkesteam vormen, worden 
bij elkaar geteld. Het clubke dat zodoende gezamenlijk de minste strafpunten heeft wordt de 
winnaar van de Clubkeswisselprijs die maximaal een jaar op de schoorsteenmantel mag worden 
gezet. Deze moet op eerste aanzeggen van de organisatie weer worden ingeleverd t.b.v. de 
winnaar van het volgende editie. Aan het winnend clubke wordt ook één beeldje uitgereikt.

Versierdersprijzen
De door de speciale jury toegekende winstpunten bepalen de klassering. De ékiep met het 
hoogste aantal winstpunten is de winnaar. Aan de eerste drie en de elfde geklasseerde worden 
twee beeldjes uitgereikt. De vierde tot en met de tiende geklasseerde ontvangt één beeldje.
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Uittreksel uit d’Oeteldonkse ensiekloopedie

Ut is aanbeveeluswaordig om unne dieksjieoonair of ensiekloopedie mee te neeme.

Het complete reglement kunt u downloaden op 
www.hotsknotsrit.nl/wat-is-de-hkr/reglement/



Bram, Jeroen, Pelle, en Gijs (v.l.n.r.) waren op carnavalszaterdag 2023 de juiste plek om te laten zien hoe-
zeer zij de HotsKnotsRit missen! Ze kijken erg uit naar de 68e editie.

Connector and Interconnection Technology
Stekkers en kabels:

www.steeredtechnology.com

Parklaan 21E 5211 JJ ‘s-Hertogenbosch
www.claeren.nl
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De HotsKnotsRit is mede  
mogelijk gemaakt door  
een financiële bijdrage  
van de ondernemers  

uit de Korte Putstraat!

Pettelaarpark 101
5216 PR  ‘s-Hertogenbosch

Postbus 5054
5201 GB  ‘s-Hertogenbosch

T +31 (0)73 700 36 00
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